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Van de voorzitter

Beste familieleden,

Vorig jaar schreef ik: “2016 wordt een feestjaar. Een jaar met een Herweijerdag” Dat werd het!

De Herweijerdag was 4 juni en we kijken terug op een geslaagd evenement op het prachtige Zeeuwse land.
Met maar liefst 58 deelnemers gingen we ‘s morgens op pad. We sloten de dag af met een geanimeerd diner.
Een mooi verslag over deze dag, geschreven door ons erelid Riekje Berndsen Herweijer vindt u op pagina 6

Onder de deelnemers was een aantal nieuwe-
lingen. Naast de doorgaans aanwezige Herweijers
en de nog zeer jonge Lieve van 1 jaar was er
bijvoorbeeld Cees Stolk met zijn partner Corry uit
Groningen.

Cees is journalist en schrijft in deze Post over herin-
neringen aan zijn opa Stolk en oma Herweijer. Een
heerlijk en humoristisch stuk. Overigens verschijnt
er binnenkort van zijn hand ook weer een boek; ‘De
geur van kruit’. Wellicht een leuk kerstgeschenk.
Met Cees, geinteresseerd in de architectuur van
de Amsterdamse School en Corry bezocht ik eerder deze maand de presentatie van het boek ‘Joan’. Een
interessant boek over de bijzondere echtgenoot van Sara Herweijer, over wie we in de Post van 2014 schreven.

Op de Familiedag maakte ik ook kennis met Hans Herweijer en Cocky (p.665). Ze wonen en werken in
Zutphen, maar ze zijn zomers bijna ieder weekend met hun twee honden in Ouddorp te vinden.

Hans is sinds ons uitstapje buitengewoon enthousiast over de Stichting. Hij is met name actief op Facebook,
en is er min of meer in zijn eentje in geslaagd om het aantal Facebook leden van de Stichting te verhogen
van 25 naar 238. Veel van deze nieuwe FB leden komen uit Amerika en Canada. Maar ook uit Nederland
zijn er dagelijks aanmeldingen. Dit betekent nogal wat. Immers het merendeel van deze Herweyer (met
eeny) familieleden spreekt niet of nauwelijks Nederlands. We zullen derhalve in de toekomst meer teksten
in het Engels vertalen, zodat onze overzeese tak ons zal blijven volgen en ons van informatie voorziet.

Als u zelf niet actief bent op FB kunt u misschien eens bij een vriend of familielid meekijken wat er zoal
op de FB pagina van de Stichting Familie Herweijer staat en wie er lid zijn. Er staan best veel foto’s uit het
verleden op, inclusief afbeeldingen van Herweyer pioniers.

Deze zomer stond Bap Herweijer (p.197) centraal in een fraaie tentoonstelling die RTL Grand Prix samen
met BMW organiseerde in het Zandvoorts museum. Vanaf dat moment werd gemotoriseerd racen heel
populair in ons land. In de HP van 2004 schreven wij over dit spanning zoekende familielid.

Overigens kunt u Herweijer Posten vanaf 1992 lezen op www.familieherweijer.nl

In 2018 organiseren we weer een familiedag. Stiekem hoop ik daar ook Herweijers met een Y te treffen. We
hebben al diverse voorstellen ontvangen over waar en hoe we die dag zouden kunnen organiseren. Deze
variéren van Groningen, Flevoland tot Zutphen en Michigan. Laat ons gerust weten als u hier ideeén over
hebt, of als u aan de organisatie van zo’n dag wilt meewerken. Op mijn wensenlijstje staat overigens ook
nieuw Herweijer bloed voor het bestuur. Wilt u? Of kent u iemand, dan hoor ik het graag.

Genealogisch onderzoek: De DNA monsters die een zestal mannelijke familieleden afstond (zie HP 2009)
zijn deze zomer overgebracht van Leiden naar de Universiteit van Leuven. Ik hoop dat verdere analyses
ons iets nieuws brengen.

Ook persoonlijk gaat het mij goed. Samen met Alies en heel veel timmerlieden bouw ik in Oegstgeest een
nieuw huis. Het is eind januari klaar. Komt u gerust in het voorjaar eens langs voor een praatje en een drankje.
In Zeeland zag u mij misschien een beetje hinkelen. Een heup probleem, dat bij meer Herweijers schijnt
voor te komen, was de oorzaak. In de week na de familiedag kreeg ik een nieuwe heup en bloemen van




uw bestuur. Operatie en herstel verliepen zeer
voorspoedig. lk kan alles weer aan. Ik ben pijnloos
en dankbaar! Net als mijn nieuwe labrador pup.

Deze 2016 Herweijer Post zenden wij zoals
gebruikelijk uitsluitend naar onze trouwe
donateurs. We denken er over om volgend
jaar de HP naar alle ons bekende Herweijer
adressen te sturen. Wij zijn namelijk best trots
op onze Stichting en ons magazine; dat laten we
graag weer eens een keer zien. Niet-Donateurs
van de Stichting vraag ik daarom post- en of
mailadres aan ons door te geven.

Wederom bedank ik mijn mede bestuursleden en overige vrijwilligers voor hun energie en tijd die ze in onze
Stichting steken. Sponsoren en alle 155 donateurs dank ik voor hun financiéle ondersteuning waardoor we
gezond blijven en we ons Herweijerdagen en Herweijer Posten kunnen veroorloven.

Ik wens u veel leesplezier en fijne Decemberdagen.
En, ik hoor graag van u.

Han Herweijer
Voorzitter

Gebroeders Herweijer lopen samen
de 100ste Vierdaagse van Nijmegen

“Wij kunnen u mededelen dat u bent ingeloot en mag . Sonmer,
deelnemen aan 100ste Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen Nijmegen. Tot ziens in Nijmegen,
aan de start van de 100ste Vierdaagse!” Met het
ontvangen van deze mail was er geen weg meer terug.
Twee Herweijers die samen de uitdaging aangegaan
zijn om de Vierdaagse van Nijmegen uit te lopen.
Gek? Een klein beetje wel, maar de gezelligheid
en verbroedering staan bovenaan. Met een groep
van tien mannen zijn wij met één gezamenlijk doel
begonnen, met elkaar de Via Gladiola halen.

Lennard (28 jaar, pagina 769) en Gilles Herweijer '
(26 jaar, pagina 769), allebei afkomstig uit Strijen in Lennard HefWeUer (/InkS) en GI”eS Herwel/er (rechts)

de Hoeksche Waard moesten in juli klaargestoomd

zijn om met in totaal 49.998 anderen de grootste meerdaagse wandelprestatietocht ter wereld te voltooien.
Gilles heeft in 2015 al met succes gedebuteerd op de 4 keer 50 kilometer. Lennard was toen helaas uitgeloot,
maar in 2016 mochten ze allebei aan de start verschijnen.

Gilles woont en werkt inmiddels in Dublin, lerland, heeft gestudeerd in Nijmegen. Hierdoor konden de broers
op de studentenkamer van Gilles weer even bij elkaar wonen. In week van 19 juli tot en met 22 juli 2016 heeft
de 100ste Vierdaagse van Nijmegen plaatsgevonden. Vanwege de jubileumeditie is een extra route toegevoegd
van 55 kilometer per dag, en die moesten wij ‘natuurlijk’ lopen.




. Om die 55 kilometer per dag te lopen is een intensieve training
PP aan vooraf gegaan. Lennard heeft bijna 600 kilometer getraind

¢ endenkt dat hij iedere polderweg in Hoeksche Waard wel een
- keer heeft gehad. Dit ging niet zonder slag of stoot waardoor
B Lennard nog een aantal keren bij de fysiotherapeut is langs
. geweest. Gilles had de marathon van Rotterdam nog in de
| benen, dus nam met wat minder trainingskilometers genoegen.
| Gelukkig is alles op tijd goed gekomen. Want na een zwaar
trainingsprogramma van drie maanden door weer en wind
- waren wij er klaar voor en kon de Vierdaagse van start gaan. Die
week begint overigens al drie dagen voor de eerste wandeldag.
. —_— MENNNNNE  Bchalve vier dagen wandelen is het ook zeven dagen feest in
Tijdens de vierdaagse worden de blaren van Gilles de “Keizerstad” met in totaal meer dan 1,5 miljoen bezoekers.
Herweijer geprikt door het Rode Kruis Nijmegen is op dat moment even de hoofdstad van Nederland.

Dag 1: de dag van Elst. Met als laatste hindernis de beruchte dijk tussen
Oosterhout en Lent. Op deze warme dag dan ook geen gemakkelijke opgave.
Desondanks hebben de gebroeders Herweijer zich er relatief makkelijk
doorheen gesleept. Tussenstand: twee blaren.

Dag 2: op de warmste dag van het jaar was de Vierdaagse speciaal voor 100ste
editie teruggekeerd naar Druten. Onderweg één groot feest, maar door de
hitte een erg zware dag. Gelukkig waren er onderweg de aanmoedigingen
van vader en moeder, Schil en Maddie Herweijer (pagina 769) die ons richting
de finish hebben geholpen. Deze dag waren er meer dan 2000 uitvallers, ] o
een flinke veldslag. De Herweijers hebben zich na de finish wel weer even  Gilles Herweijer (links)

gemeld bij het Rode Kruis. Tussenstand: 11 blaren. en Lennard Herweijer (rechts)

Dag 3: de koninginnenrit van de Vierdaagse, en daarmee qua parcours ook de zwaarste dag. Heuvel op, heuvel
af door het glooiende landschap rondom Groesbeek. Prachtige omgeving, maar de laatste uren beten flink in de
kuiten. Door de vele studentenhuizen in het oosten van Nijmegen werden we gelukkig vrolijk binnengehaald.
Tussenstand: +3 blaren.

Dag 4: geen hitte, maar donder en bliksem op de laatste dag in Grave. Als echte polderboys uit de Hoeksche
Waard natuurlijk geen probleem om door de modder te struinen, maar prettig is anders. De dorpen Mill en
Cuijck warmden ons weer op voor de laatste kilometers richting de Via Gladiola. Blarentotaal: geen idee, alle
toeschouwers hebben de blaren en pijntjes doen vergeten.

Lo SEE$L a8 HetKruis voor betoonde marsvaardigheid, of
v 3 - gewoon het Vierdaagsekruisje, mochten we
na 220 kilometers dan eindelijk in ontvangst
“ nemen. Samen met de acht andere mannen
hebben we een prachtige tocht gemaakt. De
- Nijmeegse Vierdaagse lopen is een belevenis,
R die je niet snel vergeet. Of we de Vierdaagse
. nog een keer gaan lopen? Wellicht ooit nog
een keer, als we weer een paar jaar verder
zijn. Voorlopig krijgen de voeten even rust.
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De tien vierdaagse lopers waarmee de gebroeders samen de finish
hebben gehaald




Herweijerdag Zeeuws Vlaanderen, 4 juni 2016

Koffie met bolus

De dag begint goed: koffie met een
echte Zeeuwse bolus. Zo kregen mijn
broers en ik deze als we op bezoek
gingen bij opa en oma in Strijen.
Herinneringen uit de 60-er jaren
van de vorige eeuw!

Nu worden we gastvrij ontvangen
in het Mauritshof in lJzendijke. In de
80-jarige oorlog bouwde de Hertog van
Parma een schans met 4 bolwerken.
Maar Prins Maurits versloeg in 1604
hier de Spanjaarden. Het fort werd een
vrijwel onneembare vesting van de
Staatse troepen tegen de Spanjaarden. De rest van de dag zullen we nog vaak herinnerd worden aan deze strijd.

Oud en jong

~ Han Herweijer, voorzitter van onze familiestichting, heet
* ons van harte welkom. Hij is trots op het grote aantal
. deelnemers (55!), waarvan de jongste 1 jaar is (Lieve,
dochter van Arno Herweijer en Krista Honingh) en de
oudste 96 jaar, Jan Herweijer uit Kampen. Chapeau!!

N Een prachtige touringcar breng ons allereerst naar de
~ boerderij van Leendert en Ingrid Herweijer in Biervliet.
il Leendert vertelt enthousiast over hun bedrijf, waaronder
veel hectares met pootaardappelen, voornamelijk voor
de export. We zien grote schuren met koelcellen op hun
terrein staan, indrukwekkend! Bij de rooimachines maken
we de mooiste selfies.

Het Zeeuwse landschap
We gaan verder met de bus. We rijden door het prachtige Zeeuwse land. Ondanks de laaghangende bewolking
genieten we van de dijkjes met coupures (verlaging in de waterkering, meestal t.b.v. een kruisende weg,
Wikipedia) en de windsingels.

Het Visserijmuseum in Breskens geeft ons een waaier aan informatie over alles wat met visserij en zee te maken
heeft. We krijgen een demonstratie netten breien (nee, niet boeten!), we zien diverse kasten vol met fossielen
en opgezette (zee-)vogels en we vergapen ons aan
een heuse haaiin het aquarium. Daarna wacht ons
een heerlijke lunch in Paviljoen Breskens aan Zee,
met zicht op de ietwat mistige Westerschelde.
We vervolgen de bustocht langs bedijkte gronden
(de dijkjes uit de Middeleeuwen zijn kronkelend
en nog steeds herkenbaar in het landschap)
rondom Groede. We passeren het prachtige
akkerbouwbedrijf van Jaap en Magda Herweijer, met
een mini-camping ‘Vrede en Rust’ in Nieuwvliet,
waar ondergetekende en haar echtgenoot twee
gastvrije dagen logeerden.

Vaderlandse geschiedenis

We passeren de idyllische dorpjes Terhofstede en Retranchement, namen die vermoeden, dat ook hier de
vaderlandse geschiedenis nog voelbaar aanwezig is.

Onze bevlogen gids, Rinus Willemsen, vertelt over Sluis, waar nog altijd de aarden wallen van 3,8 km liggen ter
verdediging tegen de Spanjaarden. Hier is ook het graf van Johan van Dale (van de Dikke Van Dale). In vroeger




tijden was Sluis, via het Zwin verbonden met de zee en was er een kanaal, dat Sluis
verbond met Brugge, toen nog een belangrijke handelsstad.

- In St. Anna ter Muiden moeten we met de bus door een wel heel smal straatje, dat
bovendien nog versmald wordt door een bewoner die net deze dag heeft uitgekozen
om de bladeren uit zijn dakgoot te halen. Tja, hoe kan je daar als bus nu langs? We
krijgen bewondering voor de chauffeur. Hij loodst ons handig en zonder gemor
over en langs de diverse smalle wegen. Onderweg probeert de gids ons ook nog
het verschil te laten zien tussen een veld met gerst (‘wuift’, donkergroen) en een
* veld met vlas (lichtgroen).

In Aardenburg bezoeken we de prachtige St. Baafs (Bavo-) kerk, bekend vanwege
de beschilderde sarcofagen (14e en 15e eeuw) en de jaarlijkse opvoering van
de Mattheiis Passion. De oorspronkelijke vroeg-Romaanse kerk stamt uit de
10e eeuw, de huidige kerk is, na de verwoesting van de eerste, in de 12e eeuw
herbouwd in Scheldegotiek.

Voor het laatste traject rijden we langs het fortje bij Turkeije (“Liever Turks dan
Paaps”, uitspraak uit de 80-jarige oorlog) en eindigen we de prachtige tocht weer
bij het Mauritshof in het vestingstadje l)zendijke.

Geniale organisatie

Met een dankwoord van Han aan de organisatoren van deze dag, Ineke Herweijer-Hondelink en Arie Pieter
van den Hoek (“de organisatie grenst aan het geniale”), besluiten we deze dag met een borrel.

Niet alleen is Zeeuws Vlaanderen een bezoek meer dan waard door de historie en het prachtige landschap,
maar het is iedere keer weer verrassend hoe gezellig zo'n dag met “onze eigen” familie is.

We verheugen ons alweer op de volgende keer!!

Riekje Berndsen-Herweijer P. 638.

Op onze website leest u leuke Herweijer verhalen.
Heeft u ook een verhaal of anecdote, stuur deze gerust naar webmaster@familieherweijer.nl




Een stille, strenge oma Herweijer
en een gulle, goedlachse opa Stolk

Een familiedag van de Herweijers kan het innerlijk van de mens danig opschudden en herinneringen omhoog
halen die nodig afgestoft moeten worden. Voor het eerst bezocht ik in juni 2016 met mijn vrouw het feest der
(niet) herkenning in Zeeuws-Vlaanderen. Na het overlijden van mijn vader in 2001 heb ik diens donateurschap
van de Stichting Herweijer overgenomen en toen de Herweijer Post de familiedag in Zeeland aankondigde zag
mijn vrouw een trip van noord naar zuid helemaal voor zich.

Han Herweijer, wellicht verrast door het bezoek uit het Hoge Noorden, vroeg me een bijdrage te leveren aan
uw periodiek. Welnu, wie ben ik en wat is mijn relatie met dit eeuwenoude geslacht?

Mijn oma was een Herweijer, Johanna Huigje (p.773). Ik herinner me haar als een strenge, stille, zuinige vrouw.
Mijn opa Cornelis Stolk was juwelier in Dinteloord en leefde als een bon vivant. Volstrekt de tegenpool van
mijn oma. Een kwistige opa, gul met geld en genot.

De keren dat ik met mijn ouders met de bus, de trein en weer de bus en nog één (want overstappen in Oud
Gastel) naar West-Brabant reisde, logeerden wij in het koude huis aan de Westvoorstraat. Een vierkant blok,
ogend als een pastorie met een lange marmeren gang die uitkeek op de weelderige moestuin.

Kil was het vooral in de slaapkamers, waar ik sliep onder een canvasachtige deken en maar moeilijk wegdom-
melde omdat de BBA bussen lawaaiig over de kinderkopjes denderden. De koplampen schenen door de kieren
van het gordijn. Op de muur tekenden zich allerlei enge schaduwen af, een luguber tafereel voor mij als kind.
Ik zag spoken die er niet waren en viel pas in slaap als de laatste bus Dinteloord had verlaten.

Opa en oma leefden in de achterkamer. De tuinkamer was voorbehouden aan ’hoog’ bezoek en in de rookkamer
aan de voorkant ontving opa op zondag na de preek zijn rookvrienden. Blauw van de sigarenrook dronk opa
daar zijn borreltje en zijn harde stem galmde door het huis terwijl oma zich terugtrok in de achterkamer, in
gezelschap van de kanariepiet in een kooi.

Als opa de rolluiken van de winkel des morgens omhoog trok zong hij luid en hard. In mijn beleving was hij
immer goedgeluimd en ook goedgeefs. Aan de overkant van opa’s winkel was het snoepwinkeltje van ‘tante’
Neel waar ik vaste afnemer was.

Voor die stemverheffing van opa schaamde ik me rot als hij met ons ter kerke ging. Opa was een tijdlang
voorzanger geweest en dat was te merken ook als hij de psalmen meezong. Boven iedereen uit schalde zijn
stem door de kerk met de opzichtige koepel. Zichtbaar genoot hij van de blikken om hem heen.




Wat mij ook heugt aan dat huis aan de Westvoorstraat zijn al die klokken, al die tikkende geluiden die mij als
kind schrik aanjoegen. Desondanks trok opa’s werkplaats als een magneet. Als hij met een loep in de horloges
tuurde vond ik hem fascinerend. Hij murmelde iets onverstaanbaars en met zijn gebogen rug, bijna met zijn
neus op de werkbank, leek hij een ander mens, nog kleiner van postuur dan hij al was. Soms mocht ik, naast
hem op de kruk, ook in het mechaniek staren en rook van dichtbij de geur van pruimtabak.

E GELR VANt Die geur kwam weer boven bij het schrijven van mijn boek over de eerste VN vredesmissie
b b ie B van Nederland in Libanon in 1979. Ik, kleinzoon Cees (Cornelis) Stolk, stamhouder dus,
ben journalist/schrijver. Meer dan veertig jaar heb ik in de journalistiek gewerkt, eerst
in het zuiden des lands (Brabant) en vanaf 1973 in het Noorden. In die tijd heb ik ook
verschillende boeken geschreven over sociaal-maatschappelijke en historische issues.
Eind november komt mijn laatste boek uit, De geur van kruit. Het zijn voornamelijk
interviews met de eerste, Nederlandse vredessoldaten. Eén van de geinterviewden
heeft ptss (post traumatisch stress stoornis) en raakt, zo zegt hij, de geur van kruit
nooit meer kwijt. Een ander worstelt al 36 jaar met de gedachte dat hij gedood heeft
en kan die gedachte niet uit z'n kop krijgen.

Terug naar mijn roots: ondanks opa’s vrolijkheid is bij mij het vuur van de liefde voor het juweliersvak niet
overgeslagen. Ik heb niets met klokken, juwelen en sieraden, maar des te meer met moestuinen. Een stukje gen
van de Herweijers zit kennelijk in mij want nog altijd tuinier ik graag. Oma bestierde haar tuin als een moeder
overste en verbouwde een keur aan groenten en fruit. De kelder vulde zij in de herfst met potten jam, net als
ik nu. Een straaltje boerenbloed stroomt nog door mijn aderen.

Oma waakte over orde, netheid en regelmaat. Voor mij als kleinzoon was zij wat afstandelijk; in tegenstelling
tot opa die ons op zijn schoot nam en al rokend de as op onze kleren morste.

Toen hij blind en stokoud in rusthuis De Nieuwe Haven in Dinteloord belandde, had hij nog niets van zijn
blijmoedigheid verloren. Als kind zo blij was hij als ik met mijn spruiten op bezoek kwam. Hij trok ze net als hij
bij mij gedaan had op schoot en morste net als toen sigarenas op hun jurkjes. In de telefoonklapper had mijn
toen achtjarige dochter hem ’kinderlijk’ vereeuwigd: Opa Stolk, 01672-2839, ouwe blinde.

Cees Stolk
Nieuwolda (Gr)

Deze bijna 100 jaar oude foto werd 1 nov jl. op onze FB pagina geplaatst en inmiddels door 115 Herweijers bekeken.
Kijk ook eens naar de geschreven reacties.
Pioneers of Lake City! B. John Herweyer, Tom Lutke, Andrew Vanderwoude,
F. John Schepers, Ed Laarsman, Jake Herweyer, Mark Talsma.




Familieberichten

Geboren:

¢ Rick Herweijer, op 15 oktober 2015 te Na Nucia te Spanje. P. 759.

e Robert Paul Herweyer, op 18 augustus 2016, zoon van Robert Herweyer. P. 477.

e Fréderique Josina Cassée, op 23 augustus 2016 te Nieuwe-Tonge, kleindochter van Maria Herweijer en
Frederik Jan Cassée, dochter van Antonia Maria Cassée en Ralph Potappel. P. 725.

* Femke Herweijer, op 6 september 2016 te Kudelstaart, dochter van Hendrik Jan Herweijer en Linda van

Tol. P. 878.
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Overleden: —

e Johanna van der Boom, geboren 29 mei 1909 te Westdongeradeel, overleden 21 april 2012 te Ermelo.
Weduwe van Jan Herweijer P. 514.

e Arie Herweijer, geboren 23 februari 1928 te Spijkenisse, overleden 30 oktober 2014 te De Ronde Venen.
P. 665.

e Jacoba Herweijer, geboren 10 december 1922 te Den Haag, overleden 6 augustus 2015 te Amstelveen.
Weduwe van Cornelis Louis van Zuylen. P. 571.

e Pietertje Neeltje Herweijer, geboren 20 maart 1924 te Den Haag, overleden 30 november 2015 te
Rijssen. Weduwe van Cornelis Adriaan Reichardt. P. 576.

e Antonetta Christina de Koff, geboren 2 maart 1921 te Utrecht, overleden 2016 te Hoogezand, 3e echtge-
note van Frans Schilleman Herweijer. P. 758.

e Herman Willem Dorst, geboren 23 juli 1931, overleden 4 april 2016 te Heinenoord. Zoon van Ida Neeltje
Herweijer en Jacob Dorst. P. 672.

¢ Aleida Hendrika Ringenier, geboren 24 februari 1922 te Kampen, overleden op 12 mei 2016 te Apel-
doorn, echtgenote van Maarten Evert Herweijer. P. 346.

e Cornelia Hendriksje Herweijer, geboren 22 mei 1925 te Numansdorp, overleden op 1 juni 2016 te
Hengelo. Weduwe van Jacob Groeneweg. P. 684.

e Rik Antonius Henri Herweijer, geboren 23 december 1988 te Driebergen, overleden 13 juni 2016. P. 594.

* Robert Herweyer, geboren 16 december 1992 te Alto (M), overleden op 26 juli 2016 te USA. P. 477.

Lintje!

Janneke Zevenbergen-Herweijer P. 519 is geridderd in de Orde van Oranje
Nassau voor haar werkzaamheden als raadslid en wethouder in de gemeente
Strijen.

Zij heeft zich ook jaren lang hardgemaakt voor natuurbeheer,

onder meer als voorzitter van de Stichting Rietgors en van de
natuurbeschermingsorganisatie Hoeksche Randen.
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De financién

Aan het einde van dit jaar is het tijd om terug te kijken op het financiéle jaar 2015.

In 2015 hebben we een aantal investeringen gedaan in de voorbereiding op de excursie van 4 juni 2016.

Te denken valt hierbij aan onderzoekskosten door de evenementencommissie.

Daarnaast hebben we zoveel mogelijk Herweijers in en rond Zeeuws Vlaanderen een Herweijer Post toegezonden.
Hiermee hebben een flink aantal donateurs en niet-donateurs weer genoten van de deelname aan de excursie
in het mooie Zeeuws-Vlaanderen.

Ook dit jaar waren wij blij met onze adverteerders en sponsoren, zodat onderzoek ook in de toekomst
gewaarborgd blijft.

Onderstaand een beknopte opsomming van de financiéle situatie van de Stichting.

Balans per 31 december 2015:

Activa Eigen vermogen

Banktegoed € 13.726,00 Kapitaal € 12.275,00
Advertenties € 250,00 Overige reserves € 1.766,00
Donateurs € 65,00

Totaal € 14.041,00 Totaal € 14.041,00

Uiterlijk 1 januari 2017 zullen wij de donaties weer incasseren van de mensen welke ons een incassomachtiging
hebben verstrekt.

Ons Incassant ID is: NL23ZZZ411207230000.

Wij ontvangen van tijd tot tijd vragen van mensen die de Stichting Familie Herweijer een warm hart toedragen
en eventueel naast een donatie iets in de vorm van een gift of een legaat willen doen.

U kunt altijd bellen of mailen met ons secretariaat voor een passende oplossing.

Schil Herweijer
Penningmeester.

Ja, ik wil graag Donateur worden van de Stichting Familie Herweijer

ACHTEINAAM:  ioviiicrecesesrnssencannsonsosnssonsassonsnsonsusbons B ol coe S .. S 0. .00, o ousossrosononsssstossnans sobenassbenssbonesssensassbonshonsssonasss

VOOorna@)MEN): ...visminsionmsonsieioins gt e i I R e erarststassesesssssasssonsasassensnonentunsensunses
Geboortedatum: .................. S e

7o =GR ORI Y, 00 (.~ B i v v O B e e
PC/WOONPIAALS: ..verrsersussrensessessarosonsssessassserotiaiodeiiobibboiere b T R o iasvssarsssesonsssisssssssssassssssssssssssenssassaross
BT e R e ath (i1 Sonses s e eomns sors i onitas

Hierbij machtig ik de Stichting FAMILIE HERWEIJER om jaarlijks tot wederopzegging, telkens omstreeks 15 december

een bedragvan€ ............... ) e (minimaal € 12,50) af te schrijven van:
bankrekening: oo s BV o s s s el o ens asosiisshosins shosasaabassns
BEFIVINNE o mortictr ooy Cr e R L5 E Tl 1/ (0 ) R I O s B B ot P e i e e

S.v.p. opsturen naar:

Stichting Familie Herweijer
Antwoordnummer 4 (postzegel niet nodig)
3260 VB Oud-Beijerland

Of per e-mail: secretariaat@familieherweijer.nl
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www.notarisherweijer.nl

BAS HERWEIJER SPECIALS
Techniek en Engineering

Bas Herweijer Specials BV +31 186 612757

Pascalstraat 10 www.bhstechniek.nl

3261 LS Oud-Beijerland info@bhstechniek.nl




